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Voorwoord 

Terugblik 
 
Hoewel 2022 nog begon met beperkingen als gevolg 
van de coronapandemie en diensten de eerste 
maanden nog gestreamd moesten worden, is 2022 
toch vooral het jaar geweest dat dingen ook in onze 
gemeente weer normaliseerden. We konden elkaar 
weer ontmoeten, op zondag en op doordeweekse 
dagen in kleiner verband. Het krampachtig afstand 
houden verdween en er werd zelfs weer voorzichtig 
gehugd. 

 
Het streamen van de diensten gebeurt nog steeds 
via YouTube: een zegen voor wie soms verhinderd 
zijn om de diensten fysiek bij te wonen. 
 
In juni konden we weer een gemeenteweekend 
organiseren. Op Heidebeek deze keer: camping de 
Mussenkamp verhuurt niet meer aan grote groepen. 
Wat hebben we een mooi weekend gehad met een 
flink aantal kampeerders en met veel daggasten. 
Nogmaals dank aan de organisatoren. 

 
Het nieuwe seizoen werd op 4 september 2022 
afgetrapt in het Kruispunt. Een geweldig en 
perspectiefvol begin. 

 
Het jaarthema Kerk In Het Hart is een mooie keuze 
van het onderwijsteam. Zowel eigen sprekers als 
gastsprekers geven daar in de zondagse diensten 
een heel mooie invulling aan, naast wat we 
aangereikt krijgen in tekst en podcast. Ook het 
gezamenlijk lezen of het luisteren naar de podcasts 
van het boek Vol van de Geest van Peter Halldorf is 
een verrijking voor ons als gemeente. 
 
Door de oorlog in Oekraïne zijn we ons ervan 
bewust geworden dat vrede niet vanzelfsprekend is. 
De laatste maanden van 2022 hadden we 
Oekraïense vluchteling als buren. Met een deel van 
hen zijn warme contacten opgebouwd, er zijn 
activiteiten georganiseerd zoals taallessen, samen 
eten, pannenkoekenfestijnen, etc. De buren zijn 
alweer een tijdje weg een toch zijn er nog steeds de 
lessen Nederlands in het Kruispunt. 

We willen hierbij nadrukkelijk onze dank 
uitspreken aan allen die zich op een of andere 
manier hebben ingezet voor de gemeente in 
2022. Zonder jullie inzet, en soms  

 

krachtsinspanning, zou de gemeente niet gemeente 
kunnen zijn! Hieronder vinden jullie de verslagen van de 
diverse taakgroepen waarin deze leden actief zijn of 
waren.  
 
Vooruitblik 

 
Het oudstenteam laat zich in de eerste maanden van 
2023 scholen zoals jullie al op het gemeenteprikbord 
hebben kunnen lezen, oudstenteam èn 
taakgroepleiders hebben op 2 en 3 juni 'heidagen' op 
Heidebeek om samen na te denken over het 
leiderschap in Berea Noord. 

 
Zoals er in de gemeentesamenstelling veranderingen 
plaatsvinden, gebeurt dat ook in de taakgroepen en 
teams. Het secretariaat, dat jaren door Angelique 
Wegert (dankjewel!) is gerund, wordt overgenomen 
door Peter Hazendonk (fijn dat je het doet!). 
 
Het oudstenteam had/heeft eveneens te maken met 
wisselingen. In mei completeerde Esther Beekhuis het 
team. Nadat Henny Klaver eind 2022 afscheid had 
genomen als oudste, trad begin 2023 Michaël Bolt aan. Op 
de gemeentevergadering van 22 maart 2023 willen we 
samen met jullie nadenken over en bidden voor het 
vinden van nieuwe oudsten, want ik ga in ieder geval per 
1 maart 2023 echt afscheid nemen van dit gouden 
team, dat zich met hart en ziel inzet voor Berea Noord, 
en Joost de Groot draagt in juni het stokje over aan 
iemand anders. We zijn blij met de ondersteuning door 
Anita Voortman als notulist. 

 
De God van de vrede gaat met jullie mee. Zonder Zijn 
aanwezigheid en inspiratie door de Heilige Geest zou al 
onze inspanning voor niets zijn. Hij heeft ons geroepen 
om een licht te zijn in deze wereld met soms heel 
donkere episodes. Jezus Christus gaat jullie voor en is 
met jullie hoe je leven ook loopt. Hij geeft je raad en 
laat Zijn licht schijnen. 

 
Nog eenmaal op deze plek namens het oudstenteam 
van Berea Noord, 
Sytze Nauta 
Apeldoorn, 7 maart 2023 
 
N.B. De financiële paragraaf is verwoord in het 
aparte financiële jaarverslag, verzorgd door 
onze penningmeester Harry Vandongen. 
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Gemeentesamenstelling 
 

Nieuwe leden 

 

Aly en Martin Mesch 

Bea Tamminga 

Hans en Janet Boshoven 

Maarten en Willemijn Reijm 

Marcel en Marielle Mooij 

Rick en Paulien Dickhof met Vieve 

Inge en Kees Kieboom met Assenay Michael 

Anneke Mojet 

Ruben en Jorien Schermers 
Marco en Jeanette Schilder 

 
Uitgeschreven 
 

Jan en Arjet Borger 

Elwin en Deborah Olieman 

Fred en Ida Prijs 

Karin Sercombe 

Ton van der Smit 

Marieke van Twillert 
 

 
Opgedragen  
 

Naomi Flier 

Yasmine Jerphanion 

Rosa Veldhuis 

Tchouta Veldhuis 

Lisa Jans 

Micha Hazendonk 

Vieve Dickhof 

Liza van den Berg 

Gedoopt 

 

Dawie Beekhuis 

Lisa Siegelaar 
 

Geboren 
 
Naomi Flier 27-03-2022 

Vieve Dickhof   24-03-2022 

Yasmine Rosa Jerphanion 01-08-2022 
 

Ledenaantal 
 

01-01-2022: 199 

31-12-2022: 209 
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Taakgroep Programma 
 

Ook het jaar 2022 begon weer met de 
beperkingen van de COVID pandemie. Het lijkt al- 
weer lang geleden, maar de eerste diensten in 
januari waren alleen via de livestream te volgen. 
Op 16 januari mochten voorzichtig weer de eerste 
80 mensen live bij de dienst zijn. Het werd al snel 
wat meer en vanaf 20 februari was het niet meer 
nodig om je te laten registreren voor de dienst. 
Wat een verademing. Ondanks de beperkingen 
was er nog steeds de volle inzet van alle 
betrokkenen om de diensten door te laten gaan: 
techniek, muziek, zang, leiding van dienst, 
taakgroep onderwijs en de sprekers. Thema’s als 
‘Ongehoord’, de Stille Week voor Pasen samen 
met De Maten, ‘Kerk in het hart’ in het najaar en 
de Startzondag, zomaar een paar highlights uit 
2022 die laten zien dat het Programmateam 
voortdurend bezig is met het invullen van de 
diensten. De livestream heeft een andere invulling 
gekregen via YouTube; zo blijven de diensten 
online toegankelijk voor mensen die niet bij de 
dienst kunnen zijn. 
 
Kort na de pandemie werden we opgeschrikt door 
de vreselijke oorlog in Oekraïne, een oorlog die 
ons tot op de dag van vandaag nog bezighoudt. 
Eerst ver weg, maar al snel kwam de 
vluchtelingenstroom op gang tot zelfs in de 
sporthal naast het Kruispunt. Naast de initiatieven 
door de week ontvingen we ook op zondag 
regelmatig mensen uit Oekraïne. De taalbarrière 
maakte het niet altijd gemakkelijk, maar er was 
contact en hieruit zijn verschillende 
vriendschappelijke relaties ontstaan. Het krijgt 
misschien niet altijd voldoende aandacht binnen 
de diensten, maar daaromheen gebeurde er veel. 
 
In het najaar is begonnen met een brainstorm over 
de plek van kinderen en jongeren in de dienst. Met 
de taakgroepleiders van het kinderwerk en met 
jongerenwerker Maarten wordt dit in 2023 verder 
uitgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ongeveer tegelijkertijd werd het team versterkt met 
de komst van Reinard Flier vanuit het onderwijsteam. 
Ook is Martijn Leppink bereid gevonden om per 1 
januari 2023 het stokje van Roel over te nemen als 
taakgroepleider Programma. 

Namens Taakgroep Programma, 

Roel Rietkerk (aftredend tgl a.i.) 
Martijn Leppink (aantredend tgl) 
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Taakgroep Muziek 
 
 
Het afgelopen jaar hebben we als taakgroep 
flink moeten puzzelen om de bezetting rond te 
krijgen.  Veel muzikanten van de ‘oude garde’ 
zijn na corona niet meer teruggekomen en de 
taakgroep is flink afgeslankt. Jullie hebben 
misschien gemerkt dat we heel regelmatig met 
een kleinere band op het podium staan. Dit is 
voor de muzikanten en zangers vaak lastiger 
dan wanneer we met meer zijn. Ook kunnen 
we sommige liederen eigenlijk niet spelen als 
we te een te kleine bezetting hebben. Toch 
hebben we veel mooie momenten van 
aanbidding gehad en waren de diensten met 
kleinere bands ook bijzonder. Een aantal keer 
is er de reële mogelijkheid geweest dat we 
helemaal geen muziek konden regelen voor 
een dienst, maar dat is gelukkig telkens goed 
gekomen.  
 
Charles en Rolinka Everaars hebben zich 
halverwege 2022 teruggetrokken uit de 
taakgroep. We zijn heel dankbaar voor al hun 
betrokkenheid bij de muziek. Laurens Rouw en 
Kirsten Warning hebben hun taken 
overgenomen, maar we zijn nog op zoek naar 
nieuwe mensen die betrokken willen zijn bij de 
taakgroep. 
 
In het najaar hebben we een bijeenkomst 
gehad met de taakgroep techniek om onze 
samenwerking te versterken. In de diensten 
werken we samen om de gemeente mee te 
nemen in aanbidding en dat ervaren we als 
waardevol!  
 
Daarnaast hebben we een aantal keer gezellige 
avonden georganiseerd met mensen van 
muziek en geluid, om ontspannen muziek te 
maken en te groeien als team. We hopen als 
team van elkaar te leren en samen God groot 
te maken, maar we hopen ook om een 
‘community’ te zijn waarin we het goed met 
elkaar hebben. En we kunnen toevoegingen 
aan het team goed gebruiken! 
 
 

 
We zien uit naar een nieuw jaar waarin we de 
gemeente mogen leiden in lofprijs en  
aanbidding. God heeft ons het afgelopen jaar 
hierin geleid en ondersteund en zal dit in het 
nieuwe jaar weer doen. 
 
Namens de taakgroep Muziek, 
Laurens Rouw 
Kirsten Warning
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Taakgroep Techniek 
 
 
Gelukkig konden we in 2022 weer zonder 
beperkingen de diensten gaan bezoeken 
en waren we niet meer alleen afhankelijk 
van de YouTube-streams om de diensten te 
kunnen blijven volgen. Toch zijn we het 
streamen, zij het in een wat 
vereenvoudigde vorm, blijven doen. Op die 
manier kunnen mensen onze diensten op 
afstand blijven volgen, als fysiek bezoeken 
om wat voor reden dan ook niet lukt. 
 
Het is en blijft een mooie taak om tijdens 
de diensten het geluid en projectie te 
verzorgen en we deden dat ook in 2022 
weer met een mooi team van enthousiaste 
mensen.  
 
Wel hebben we afscheid genomen van 
Janey als vaste, trouwe kracht voor 
projectie: heel erg bedankt voor de 
minstens 15 jaar van trouwe dienst, het 
was heel fijn samenwerken met je! Tegelijk 
hebben we ook weer een kersverse, 
nieuwe projecteur kunnen verwelkomen: 
Noah Schaap! Heel veel succes en plezier, 
het gaat je zeker lukken! 
 
We zijn blij dat we in 2022 weer mooie 
stappen hebben kunnen zetten, zoals: 
• Wijzigingen in de stroomvoorziening 

en bekabeling op het podium 
• Uitbreiding apparatuur en 

ondersteuning voor muzikanten en 
vocalisten op het gebied van in-ear 
monitoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

En in 2023 hebben we ook weer mooie dingen op 
stapel staan: 
• Verder investeren in een opgeruimd podium 
• Een opgeruimde, vaste projectie- en video-

opstelling naast de geluidstafel 
• Het installeren van een nieuwe, krachtige beamer 
• Ingeplande audio-trainingen voor onze huidige 

geluidsmensen én ... Marcel Mooij als 
geïnteresseerde! Ik hoop dat je het net zo leuk 
gaat vinden als wij en we je binnenkort achter de 
geluidstafel aan het werk kunnen gaan zien! 

We kijken weer uit naar wat komen gaat! 
 

Namens de taakgroep, 
Robert van der Leij 
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Taakgroep Jongerenwerk 
 

Afgelopen jaar is het jongerenwerk van Berea 
volledig vernieuwd. Om vanuit een stabielere basis 
jongeren te verbinden aan God en aan elkaar, zijn 
er nieuwe kleine en grote groepen gecreëerd, die in 
een logisch ritme samenkomen. Jongeren komen 
eens per twee weken samen in wat we de CloseUp 
groep noemen. Dit is zijn groepjes van ongeveer 10 
tieners en 2 leiding die elkaar in huiskamersetting 
ontmoeten. Elke vierde keer dat jongeren 
samenkomen, komen ze in groter verband bij 
elkaar: de TeamUp avonden. Elke reeks van acht 
weken kent dus drie CloseUp avonden en een 
TeamUp avond.  

 
Begin januari, toen Berte met verlof en Maarten nog 
niet gestart was, heeft het kernteam van het 
jongerenwerk keihard gewerkt om de indeling, 
bezetting van leiders, programma en grote start-
event (ondanks Covid-beperkingen) rond te krijgen. 
We zijn dankbaar voor hun inzet en dat van de 
leiders die vol enthousiasme zijn doorgegaan of 
nieuw zijn ingestapt. Een goede start van het 
vernieuwde jongerenwerk. 

 
Enthousiasme dat is er. Ook bij de tieners. We 
vinden het zo belangrijk en goed om weer 
intensiever met elkaar op te trekken, iets wat niet 
vanzelfsprekend is, zo bleek tijdens de 
coronaperiode. We merken dat er behoefte is aan 
verbinding met elkaar en met God. Heerlijk dat we 
dit feest weer mogen vieren met elkaar. 

 
Dit was ook het jaar dat we Maarten mochten 
verwelkomen in ons jongerenwerk, wat een 
aanwinst! Naast zijn enthousiasme, ideeën, 
talenten als spreker en bewogen hart voor jongeren 
is het heel prettig om snel met elkaar te kunnen 
schakelen en sparren. Daarnaast merken we hoe 
waardevol en praktisch het is om nu in beide kerken 
een vertegenwoordiger van jongeren en 
jongerenwerk continu aanwezig te hebben. Extra 
waardevol dat hij er was ook tijdens het verlof van 
Berte en in het najaar toen zij enkele weken uitviel. 

 
Het was soms best zoeken. Voor Maarten, om 
zomaar alleen te starten in een nieuw werkveld en 
een nieuwe kerk met nieuwe mensen. Voor Berte, 
na haar verlof. Maar ook voor de groepen die voor 
het eerst in de nieuwe samenstellingen draaiden.  
 
 

In het eerste half jaar stond dan ook het 
opbouwen van de relaties centraal. Gedurende 
het jaar vonden we steeds meer onze draai. 
 
De TeamUps waren bedoeld om met twee 
jaarlagen (vier CloseUp groepen) samen te 
komen, maar het bleek voor de leiders van de 
betreffende CloseUp groepen lastig om daar met 
elkaar een goede invulling aan te geven. Na een 
aantal pogingen hebben we, op aanraden van de 
leiders, de organisatie van de TeamUps centraal 
opgepakt. Er zijn nieuwe enthousiaste leden 
aangehaakt om samen het TeamUp team te 
vormen en zo worden er tijdens de 
tweemaandelijkse TeamUps voortaan avonden 
georganiseerd voor alle jongeren uit het 
jongerenwerk tegelijk. Deze avonden hebben een 
wisselende invulling met een leuke mix van 
activiteiten en diepgaandere onderdelen. Zo 
willen we enthousiasme, verbinding en diepgang 
laten groeien. En dat lukt tot nu toe goed; de 
TeamUps van afgelopen half jaar, waaronder bijv. 
een barbecue, ‘Over de streep’ en 
kerstdineravond, zijn erg geslaagd! 

 
Naast het reguliere jongerenwerk waar tieners in 
meedraaien is er ook dit jaar weer een mooi 
zomerprogramma geboden. BYA mocht weer een 
leuke groep tieners mee op kamp nemen en ook 
BYX mocht een gave reis maken met de oudere 
tieners. Een bijzondere tijd hebben we gehad met 
elkaar. We zijn God dankbaar voor zijn werk in het 
leven van tieners, ook door de inzet van leiders 
heen. Een aantal jongeren heeft zich ook laten 
dopen in het afgelopen jaar, halleluja! 

 
Na de zomer, aan het begin van het nieuwe 
seizoen hebben we met de CloseUp leiders een 
goede toerustingsdag gehad, georganiseerd 
vanuit de organisatie Zorg voor jongeren. Behalve 
goede ontmoeting en aanbidding zijn we ook met 
elkaar de diepte in gegaan op onderwerpen zoals 
groepsdynamiek en gesprekstechnieken. 

 
Met de nieuwe structuur binnen het 
jongerenwerk is ook een nieuw inhoudelijk 
programma gekomen. Er is tien maanden 
gewerkt aan de hand van het programma 
‘Jongerenwerk met LEV’, van Zorg voor jongeren.  
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Na dit geëvalueerd te hebben is de conclusie 
getrokken dat dit programma voor het jongerenwerk 
van Berea te eenzijdig is en vooral maatschappelijk 
relevante thema’s onvoldoende behandelt. Om deze 
reden is besloten te zoeken naar een nieuwe vorm 
van inhoud welke is gevonden in de ‘Reflect’ serie 
van Mark Stoorvogel. We denken dat de methode 
heel mooi aansluit op de belevingswereld van een 
tiener en Jezus en de Bijbel dichtbij brengt; de 
relevantie van het geloof, juist in het tienerleven, 
laat zien. We kijken ernaar uit om daarmee te gaan 
werken in 2023.  

 
En met maatschappelijk relevante thema’s zijn we op 
de achtergrond veel bezig geweest. We zijn bezig met 
het schrijven van visie op het gebied van identiteit, 
relaties en seksualiteit. Een proces waarbij uiteraard 
ook beide kerken nauw betrokken zijn. In het voorjaar 
van 2023 zullen we hier meer uiting aan gaan geven 
naar leiders en tieners toe. 

 
We zijn vanuit het kernteam betrokken geweest bij 
een aantal mooie jeugddiensten afgelopen jaar. Ook 
stond het 18+-werk op de agenda; iets dat concreter 
en meer vorm zal krijgen volgend jaar. Als klein tipje 
van de sluier kunnen we verder alvast vermelden dat 
ook missie en verbinding met de kerk meer aandacht 
zullen krijgen in 2023. 

 
We kijken dankbaar terug en verwachtingsvol 
vooruit! 

 
Namens de taakgroep jongeren, 
Maarten Reijm en Berte Petri 
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Taakgroep Kinderwerk 
 

Na de kerst mochten we gelukkig weer bij elkaar 
komen. We begonnen het jaar in de nieuwe vorm 
die in 2021 is afgesproken. In leeftijdsgroepen wat 
inhoudt dat we werkten met de volgende 
groepen: 
 

- Baby´s en dreumesen 
- Peuters 
- Groep 1,2,3,4 
- Groep 5,6,7 
- Groep 8 (vipkids) 

Dat liep prima. We gebruiken de methode Bible 
basics waar er wekelijks een lesprogramma klaar 
staat online. In dit programma vinden de 
kinderwerkers het verhaal (rondom het thema, 
wat zo een 4 a 5 weken duurt), de verdieping van 
het verhaal, werkvormen en opdrachten om 
hetgeen wat de kinderen gehoord hebben toe te 
passen of te verwerken.  
 
In het begin van het jaar hebben Chris en Arjan 
aangegeven de taak van taakgroepleiding graag 
over te geven aan een ander. Lange tijd was hier 
geen respons op tot vlak voor de zomervakantie 
Lucas en Omaira zich nog wat twijfelend 
aandienden. Maar na wat gesprekken was de 
kogel al vrij snel door de kerk.  
 
Een warme overdracht was het gevolg en samen is 
er nagedacht over hoe verder te gaan na de 
zomervakantie. Met een aantal puzzels in 
aantallen, samenstellingen en een groep 4 en 7 die 
een beetje tussen wal en schip leken te vallen. In 
een sneltreinvaart is de nieuwe indeling gemaakt 
en bekend gemaakt en ziet de groepsverdeling er 
als volgt uit: 
 

- Baby´s en dreumesen 
- Peuters 
- Groep 1,2,3 
- Groep 4,5,6 
- Groep 7/8 

Chris en Arjan hebben de boel netjes overgedragen 
en nu was het aan ons. Om tunnelvisie te 
voorkomen is er in overleg met het oudstenteam 
bepaald dat we in het kinderwerk gaan werken met  
 
 
 

 
 
 
een kernteam dat eens in de zoveel tijd samenkomt 
om samen kritisch en met een helikopterview naar 
het kinderwerk te kijken; wat zijn de successen, 
welke puzzels komen we tegen en hoe kunnen we 
die samen leggen? Dit team bestaat uit een 
vertegenwoordiging vanuit elke laag in het 
kinderwerk. Als taakgroepleiders overleggen wij 
dan weer met het oudstenteam, voor ons in de 
persoon van Esther Beekhuis. 
 
Als taakgroepleiders hebben we eerst 
rondgekeken. Lucas is aangeschoven bij groep 7/8 
en Omaira heeft zich bewust niet ingedeeld in een 
groep. Na een aantal weken hoorden we ook dat 
het, dit jaar, het jaar was dat de dienst op de eerste 
kerstdag voor en door kinderen georganiseerd 
werd. Een leuke uitdaging die we met beide 
handen aangegrepen hebben. Het was een grotere 
en pittigere taak dan verwacht maar we hebben er, 
samen met een kerstteam en de kidspraise, een 
mooie dienst van gemaakt waar we met veel 
plezier op terug kijken Toch zouden we graag 
feedback ontvangen dus mocht je op- of 
aanvullingen hebben, een kanttekening of juist iets 
willen benoemen wat we vooral moeten 
vasthouden dan horen we dat graag in een mailtje 
(mailadres onderaan het bericht). 
 
In de steigers: 
Het kinderwerk ziet er nu nog veelal uit zoals het 
was. Toch hebben wij niet stilgezeten en staan er 
een aantal plannen in de steigers waar achter de 
schermen hard aan gewerkt wordt. Zo is er een 
plan om de kinderen weer meer te verbinden aan 
en te betrekken bij de volwassendienst zodat er 
momenten zijn waarop we echt met alle leden van 
de kerk, samen kerk kunnen zijn. De gesprekken 
zijn gaande, er is een voorstel voor de praktische 
uitvoering uitgeschreven en dit krijgt binnenkort 
meer handen en voeten. 
 
Ook wordt er nagedacht over een vorm om toch 
weer eens in de zoveel tijd te werken met 
workshops voor de kinderen. Om hen zo aan te 
spreken op hun interesses en talenten. Hen in hun 
kracht te zetten maar ook om uit te proberen wat 
er eigenlijk past. Een stukje 
persoonlijkheidsvorming binnen de kaders van de 
kerk en ons geloof. 
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Verder hebben we kritisch gekeken naar de 
veiligheid van de kinderen wanneer er zich een 
calamiteit zou voordoen.  
Hier zagen wij veel dingen die beter kunnen of zelfs 
moeten. Verbeteren van de veiligheid in en 
rondom het gebouw en het maken van een 
calamiteitenplan voor in ieder geval de kinderen 
staat nu op de planning. Zo hangt er nu al een  
evacuatiekoord in de gang bij de peuters en groep 
1,2,3. 
 
We zitten dus niet stil en hebben plannen waarvan 
we hopen dat ze ervoor zorgen dat we voor de 
kinderen een nog betekenisvollere, veiligere en 
fijnere plaats kunnen maken binnen de kerk! 
 
Tot slot zien we dat er een verschuiving van 
kinderwerkers binnen het kinderwerk plaatsvindt. 
Zo gaan er een enkelen die zich al jaren met passie 
hebben ingezet voor het kinderwerk stoppen en 
geeft een aantal kinderwerkers aan mee te willen 
groeien naar de volgende groep. Logisch en een 
heel natuurlijk proces, maar het betekent wel dat 
er gaten vallen in de planning die opgevuld moeten 
worden. We gaan dus weer aan werving doen. 
Mocht je nu enthousiast worden van het 
kinderwerk, dan mag je ons (Lucas of Omaira) altijd 
appen, bellen of mailen. 
 
Samenvattend 
Zetten we ons petje af voor Arjan en Chris die zich 
toch maar staande hebben weten te houden in 
een gekke tijd waar Corona meermaals ineens de 
kop op stak. We willen hen bedanken voor de 
warme overdracht, het meedenken en natuurlijk 
hun enorme inzet! 
 
Voor ons: een nieuwe uitdaging waar we echt wel 
even moesten zoeken naar balans, naar wie we 
onze lijntjes uit moesten/konden gooien en de 
nieuwe plek binnen de gemeente. Inmiddels zijn 
we redelijk gesetteld en genieten we van alle 
kinderwerkers die zich iedere keer weer inzetten 
voor de kinderen binnen de gemeente. Het is een 
geweldig mooie groep mensen. Tuurlijk is er ook 
wel wat wrijving hier en daar maar dat mag ... een 
diamant schijnt immers het mooist na wrijving 
"#$. 
 

 
 
 
 
 

 
En natuurlijk genieten wij, met volle teugen, van 
de kinderen en vinden we het een eer dat we een 
stukje met hen mogen oplopen in hun 
ontdekkingstocht naar hun eigen persoonlijke 
geloof.  

 
We genieten van deze nieuwe taak en hebben zin 
in het komende jaar! 
 
Lieve groeten, 
 
Lucas en Omaira Mulderij 
Lucas:    T. 0645268422  
        E. Lucas.mulderij@berea-noord.nl 
Omaira: T. 0644716177  
        E. Omaira.mulderij@berea-noord.nl 
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Taakgroep Gemeentezorg 
 
Afgelopen jaar verdergegaan met de vraag die er 
nog lag om aandacht te geven aan het thema 
psychische problemen en echtscheiding. Er is een 
thema-avond geweest om behoefte te 
inventariseren en samen te delen. Er zijn lijntjes 
uitgezet om een externe spreker te vragen om hier 
dieper op in te gaan.  
Het doel dat elk gemeentelid gezien wordt en een 
aanspreekpunt heeft is verder vormgegeven door 
de wijkgroepen te versterken. Dit is vanuit de 
oudstenraad verder opgepakt en belangrijk 
gemaakt.  
Gesproken met de taakgroep Connect dat de 
wijkgroepen binnen de gemeentestructuur beter 
zouden passen onder de taakgroep Connect. In 
gesprek met taakgroep Connect besloten om het 
onder de taakgroep Connect te laten vallen. We 
zullen met Connect de lijntjes kort houden zodat 
als er zorgsignalen zijn deze opgepakt kunnen 
worden.  
Plan: inventariseren of er behoefte is aan 
toerusting bij de mensen die pastorale zorg 
bieden/ met iemand op lopen en uitwerken wat 
hiervoor geschikt zou kunnen zijn. (mogelijkheid 
zou zijn om samen met gebedsteam online een 
cursus te volgen). 
Verder met de thema`s scheiding en psychische 
problemen.  
Mogelijk nog een thema-avond over het thema: 
wat als je kinderen het niet meer geloven? 
 
Groet,  
Natasja en Helma 
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Taakgroep Connect 
 

Het afgelopen jaar 2022 probeerden we Connect in de 
gemeente weer wat onder de aandacht te brengen 
nadat het door corona een beetje een terugslag had 
gekregen. Een aantal connectgroepen zijn nog steeds 
bij elkaar en de ontmoetingen gaan nu weer meer 
‘live’. Taakgroep Connect heeft er sinds een aantal 
weken ook een teamlid bij, namelijk: Markus Wegert. 
Hij is het aanspreekpunt voor de wijkgroepen. 
Ons verlangen vorig jaar was om meer te 
ondersteunen in verbinding. Dit is ook opgepakt met 
name door de invoering van de wijkgroepen die een 
prominentere plaats ingenomen hebben in onze 
gemeente. Ons verlangen is om, net als voorgaande 
jaren, de gemeente te blijven ondersteunen in deze 
verbinding! 
 

Huidige situatie 
Connectgroepen 
Op dit moment hebben we zeven actieve 
connectgroepen. 
Nieuw zijn: 

• Online Connectgroep (overdenking online 
n.a.v. een aantal preken/thema’s) 

• Senior Connectgroep (Sytze en Allette & Jan en 
Annie Flierman) 

Triades 
Een triade bestaat uit drie personen die met elkaar 
het leven delen en geregeld bij elkaar komen. Het is 
lastig grip te hebben op (het aantal) triades. Van de 
bestaande triades krijgen we te horen dat dit echt als 
prettig wordt ervaren. We willen triades blijven 
stimuleren en waar nodig in ons kunnen faciliteren. 
 
Nieuwe leden & Introductiecursus 
In 2022 hebben we 32 nieuwe leden voorgesteld aan 
de gemeente. In het najaar van 2022 zijn er weer 4 
introductieavonden met een afsluitende lunch 
geweest met 12 geïnteresseerden. Mooi om met 
elkaar de visie van de gemeente te onderzoeken. We 
hopen voorjaar van 2023 een nieuw traject te starten. 
 
Wijkgroepen 
Afgelopen jaar hebben we de verbinding binnen de 
wijkgroepen proberen te stimuleren op een manier 
die natuurlijk is en aansluit bij ons leven.  
 
 
 

Onze gemeente is opgedeeld in elf wijken op basis 
van postcodes, ieder lid valt onder een wijkgroep. In 
de ‘grote’ gemeente zien en vieren we dat we samen 
christen zijn en het verlangen delen Hem te volgen. 
In de wijkgroepen kennen we elkaar en kunnen we 
het zorgdragen voor elkaar concreet handen en 
voeten geven omdat de groep overzichtelijk is. Heel 
praktisch op elkaar afgestemd zijn en waar nodig 
goed voor elkaar zorgen. De groepen zijn groot 
genoeg om veilig te zijn en klein genoeg om gezien te 
worden 
 
Samenwerking met Gemeentezorg 
We blijven als dat nodig is samenwerken met de 
taakgroep Gemeentezorg. Juist om met elkaar te 
zoeken naar verbinding, waar liggen er zorgen maar 
ook waar kunnen wij dan op inspelen. We ervaren 
deze samenwerking als prettig en proberen elkaar 
halfjaarlijks (en indien nodig vaker) op te zoeken en 
elkaar op de hoogte houden. 
 

Vooruitblik 
 
In ons Connectplan voor 2023 hebben we de doelen 
als volgt geformuleerd:  
 
1. Connectleiders stimuleren 

We willen als taakgroepleiders Connect de 
huidige connectleiders stimuleren, motiveren 
en waar nodig ondersteunen in hun taak. We 
willen ook een avond beleggen om bij elkaar te 
komen en te bespreken wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. 
 

2. Nieuwe connectgroepen en triades blijven 
stimuleren 
We blijven het aangaan van nieuwe 
connectgroepen en triades in de gemeente 
stimuleren en ondersteunen. Dit om de 
gemeente te dienen in het vinden van meer 
verbinding met elkaar. Het streven is om 
komend jaar alle connectgroepen op de 
website up-to-date te hebben en houden. 
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3. Actief aandeel in de wijkgroepen. 
We willen het contact en de betrokkenheid in 
de wijken stimuleren, zodat dit een 
prominentere rol krijgt binnen de gemeente. 
 

4. Nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen 
Daarnaast willen we nieuwe flyers/posters en 
banners bestellen voor komend jaar zodat we 
meer een gezicht krijgen in de gemeente. 
Daarnaast is de wens om vaker filmpjes te 
maken of te laten maken over bijvoorbeeld 
een triade, een thema, een connectleider, een 
connectgroep of een activiteit die een kring 
doet. Deze filmpjes kunnen dan tijdens de 
diensten worden getoond maar ook op de 
website worden gezet, in de update en op 
facebook. Om gemeenteleden zo ook op 
ideeën te brengen. 

 
We zien weer uit naar een mooi jaar met nieuwe 
(verbindings-)mogelijkheden!!! 
 
Namens de taakgroep, 
Marielle Stuij, Evalyne van Lokhorst en Markus 
Wegert 

 

Intern VertrouwensPersonen 

 
Onze belangrijkste taak als vertrouwenspersonen 
is erin gelegen om er te zijn. Beschikbaar, 
bereikbaar. En als er iemand contact met ons 
opneemt om te praten over grensoverschrijdend 
gedrag, om dan te luisteren en eventueel te 
adviseren en door te verwijzen. We zijn als 
gemeente gelinkt aan SEM (Stichting Evangelisch 
Meldpunt). Dat is een onafhankelijke organisatie 
die klachten van serieuze aard kan beoordelen en 
dat proces verder begeleiden. Kijk voor meer 
informatie op onze website. 
 
Afgelopen jaar hebben we geen meldingen 
ontvangen, en we hopen dan ook dat de kerk voor 
iedereen een veilige plek is. 
 
Een ander deel van onze taak is om preventief 
bezig te zijn. Bijvoorbeeld door goed zichtbaar te 
blijven, zodat mensen ons makkelijk en tijdig 
kunnen vinden als dat nodig is. Ook het onder de 
aandacht brengen van bijvoorbeeld de 
gedragsregels, de kwetsbaarheid van verschil in 
machtspositie en het belang van transparantie, 
kunnen preventief werken. Ik gebruik het woord 
‘machtspositie’ en dat klinkt misschien een beetje 
heftig, maar bijvoorbeeld een leeftijdsverschil 
(met name kind-volwassene) geeft al een 
machtspositie. Het is goed om daar bewust van te 
zijn. 
 
We willen jullie oproepen om niet te aarzelen 
contact met ons op te nemen als dat nodig is. Ook 
bij twijfel, ook bij een niet-pluis- gevoel, ook bij 
vragen of tips. Welkom! 
 
Hartelijke groet, 
Jeannette van der Kolk en Markus Wegert 
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Taakgroep Communicatie 
 

Dit jaar gingen we wat betreft communicatie weer 
over naar normaal. 
 
De website 
Het openbare deel van de website lijkt zijn taak nog 
goed te vervullen. Nieuwe geïnteresseerden melden 
zich aan via Mijn Berea, en krijgen dan meteen het 
laatste nieuws via de update en de mogelijkheid zich 
aan te sluiten bij hun wijkteam. 
De aantallen bezoekers aan het besloten deel zijn wel 
teruggelopen sinds we weer fysieke diensten 
hebben. 
De agenda op de website wordt steeds meer door 
leden/groepsbeheerders zelf ingevuld en is hierdoor 
steeds waardevoller als bron van informatie over 
activiteiten.  
De podcasts en de preken worden met enige 
regelmaat beluisterd. Uitschieters waren de 
Goedestartgesprekken. Deze werden bijna allemaal 
meer dan honderd keer beluisterd. 
We zijn ook, in verband met ruimtegebrek, begonnen 
om het prekenarchief op de website op te ruimen. 
Preken/podcasts ouder dan twee jaar zullen 
langzaamaan verwijderd worden. 
Er wordt nog steeds veel gebruik gemaakt van de 
prikborden op het besloten deel. 
 
De Mijn Gemeente-app 
Het voordeel is dat leden van groepen een melding 
krijgen van nieuwe prikbordberichten en artikelen in 
de gemeenteapp.  
Steeds meer leden ontdekken het gemak van de app; 
dat je snel en eenvoudig de laatste relevante 
informatie ziet, het gemak van het adresboek en de 
agenda. 
 
De Update  
Ook dit jaar bracht de Update iedere week weer het 
laatste nieuws, uitgezonderd in de zomervakantie. Hij 
wordt ook steeds meer gelezen en gebruikt om naar 
de livestream te gaan of de laatste prikbordberichten 
te lezen. 
 
Fysieke informatie 
Voor bezoekers zijn er visitekaartjes met een qr-code 
en de link naar de website beschikbaar.  
 
 
 
 

 
 
 

Heb je nog vragen, suggesties of verbeterpunten op het 
gebied van communicatie, laat het weten via 
communicatie@berea-noord.nl. 
Wil je meehelpen om de communicatie te verbeteren: 
bijvoorbeeld door teksten te schrijven, filmpjes te 
maken, meer gebruik te maken van de 
communicatiemogelijkheden van de website, 
visitekaartjes of folders te ontwerpen etc, etc, Meld je 
dan aan bij mij, of via de vacature op de website. 
 
Namens taakgroep communicatie 
Adri van Ommen 
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Taakgroep Facilitair en Beheer 
 
 

De zondagse diensten vanaf begin 2022 waren nog 
aangepast, om besmettingen tegen te gaan. Leden en 
gasten die voorzichtig waren in verband met 
eventuele besmetting konden de diensten volgen op 
de livestream. In de tweede helft van 2022 zijn we 
weer de gewone diensten gaan houden, ook met 
koffie na de dienst om gezellig met elkaar een praatje 
te maken. 
 
Het kostersteam van vijf personen had een goede 
onderlinge samenwerking en functioneerde optimaal. 
De zaalteams voor de zondagen hebben ook goed 
werk verricht. 
 
Diny Dolman is inmiddels gestopt met de coördinatie 
van de schoonmaak, maar doet nog wel die van de 
koffieteams. Daarnaast zorgt ze voor de 
keukeninkopen voor onder andere de samenkomsten. 
 
De schoonmaak van het Kruispunt met drie zaalteams 
loopt goed. De klusavonden onder leiding van Janey 
Vandongen laten een redelijke opkomst zien. 
 
Klein onderhoud is een telkens terugkerend 
onderdeel van de taken. Inmiddels zijn de gaslampen 
van kerkzaal vervangen door led-panelen; deze zijn 
veel energiezuiniger. 
 
De contacten met onze vaste huurders Bracha en ICF 
zijn prima te noemen. 
We hebben er in 2022 twee vaste huurders bij 
gekregen:   
1. Jongerenorganisatie “Hé, jij daar” – één keer per 

maand op donderdagavond 
2. De Braziliaanse gemeente: een kerkgenootschap 

dat met ingang van 2023 iedere zaterdagavond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Twee huisartsenpraktijken gaven de 
griepvaccinaties in het Kruispunt. 
Ook diende het Kruispunt weer als stembureau 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 
2022. 
De losse verhuur begon weer te lopen: VvE’s, 
BAM-woningbouw, PCBO-school voor de Kerst- 
en Paasviering en dergelijke. 
 
Namens de taakgroep, 
Jan Dolman 
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Taakgroep Missie 
 
In jaar 2022 kon er door veel organisaties en 
mensen betrokken bij missie gelukkig weer veel 
ondernomen worden. Weinig tot geen restricties 
door Covid- 19. Het blijft bijzonder dat we als 
gemeente zoveel mensen in ons midden hebben 
die of zelf of via organisaties betrokken zijn bij 
allerlei missionaire projecten en roepingen. 
 
Oekraïense vluchtelingen 
De aanleiding was schrijnend maar bijzonder dat 
we ruim 150 Oekraïense vluchtelingen als buur 
hadden gekregen. Zij werden tot 21 december 
2022 opgevangen in de sporthal naast ons 
kerkgebouw. 
Spontane acties werden opgezet om in contact te 
komen met deze mensen. 
Na een zondagmorgen dienst werden er poffertje 
gebakken en koffie uitgedeeld, bonnen uitgedeeld 
om te shoppen in de kledingzaak van NDI, 
wekelijkse Nederlandse taalles georganiseerd, veel 
individuele contactmomenten geïnitieerd. Een 
mooi kerstdiner met een ontroerende kerstdienst 
als afsluiting waar meer dan 70 vluchtelingen 
getuige van waren. 
We hebben als goede buur een beetje hoop, liefde 
en aandacht mogen geven aan deze mensen die 
verstoten zijn van hun eigen huis en familie. 
 
Ons gebouw 
Met de projectgroep ‘missie Kruispunt’ is 
afgelopen jaar verder nagedacht over hoe we ons 
gebouw meer kunnen inzetten tbv de mensen uit 
de wijk Sluisoord. 
Vanuit verschillende hoeken boden 
gemeenteleden zich aan om hier een meer 
concreter plan voor de ontwikkelen.  

Een gedeelte van ons gebouw inzetten als cafe 
waar buurtbewoners en gemeenteleden elkaar 
kunnen ontmoeten. Een plek waar jongelui 
doordeweeks kunnen binnenlopen, wat zou dat 
mooi zijn. We hopen in het jaar 2023 hier concreet 
aan te kunnen beginnen. 

 
Namens taakgroep Missie, 
René Spijkerbosch
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    Taakgroep Onderwijs 
 
 

Als onderwijsteam houden wij ons bezig met het 
vorm en inhoud geven aan het onderwijs in de 
gemeente. Denk daarbij aan de zondagse diensten, 
maar ook onderwijsavonden. Ons team is dit jaar 
geslonken. Andries is gestopt, en onlangs heeft ook 
Marc besloten te stoppen. Reinard is 
taakgroepleider geworden. Verder bestaat ons 
team nog uit Wieger, Corine en Esther. We zijn op 
zoek naar aanvulling.  
 
In de eerste helft van 2022 zijn we verdergegaan 
met het thema ‘Hoor!’, waarbij we aandacht 
hadden voor de joodse achtergrond van Jezus. Zo 
hebben we bijvoorbeeld in de 40-dagentijd 
stilgestaan bij de Joodse verwachting van de 
Messias. We merkten dat de podcasts die we elke 
week maakten, over Hebreeuwse woorden, 
redelijk goed beluisterd werden.  
 
Terwijl we nadachten over het nieuwe thema voor 
2022/2023 ontstond het verlangen om de kerk 
centraal te stellen. De coronacrisis heeft veel 
overhoopgehaald, ook in de kerk, en het leek ons 
goed om het hele idee van kerk-zijn te 
heroverwegen. Wat is kerk-zijn, en wat is daarin 
echt belangrijk? Hoe heeft God het bedoeld? Al 
pratende kwamen we uit bij het thema ‘kerk in het 
hart’. We hebben gekozen voor de subthema’s 
‘gemeenschap vanuit en met God’, ‘het naakte 
evangelie’, ‘leven in gemeenschap’ en 
‘vreemdelingen en priesters’. Deze thema’s 
worden in een aantal zondagse diensten 
uitgewerkt. 
  
Als kerk kunnen wij niet zonder de gemeenschap 
en hulp van de Heilige Geest. We hebben ervoor 
gekozen om, samen met iedereen die dat wil, het 
boek ‘vol van de Geest’ van Peter Halldorf te lezen. 
Dit boek biedt veel diepgang over dit onderwerp. 
Omdat niet iedereen van lezen houdt, en de 
podcasts goed aansloegen, hebben we besloten 
elke week een podcast te maken over een 
hoofdstuk uit het boek, zodat echt iedereen mee 
kan doen. 
  
 
 
 
 
 

Ook besloten we vier verdiepingsavonden hierover 
te organiseren door het jaar heen, zodat we niet 
ieder op ons eigen eilandje zouden zijn, maar echt 
samen zouden kunnen optrekken in wat we leren 
over de Heilige Geest in ons leven. Tot nu toe zijn er 
twee verdiepingsavonden geweest (een met Wieger 
en Esther, en een met Henk Rothuizen) die door de 
aanwezigen als heel positief zijn ervaren. Helaas 
moeten we wel opmerken dat er zeer weinig mensen 
op af komen. We vragen ons af waar dat aan ligt.  
 
We hopen dat we als kerk mogen groeien, en dat we 
de kerk ook echt in ons hart mogen hebben. We 
zoeken ernaar als team om het onderwijs zowel qua 
inhoud als qua vorm aan te laten sluiten bij wat er 
nodig is en staan altijd open voor feedback. 
 
Namens de taakgroep, 
Esther Beekhuis 


